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 Nieuwsbrief vakantie 

       

        November  2025 

 

  
      (Verschijnt niet in juli en augustus) 

 
  

 

 Voorwoord 

 

November 

 

Herfstmaand, Allerheiligen en Allerzielen, Wapenstilstand… 

 

Een maand waarin vele mensen stilstaan bij het verleden. 

 

Laten wij vooral in dat verleden niet blijven hangen, maar vanuit de 

herinneringen verder bouwen aan de toekomst. 

 

“Blijf niet staren op wat vroeger was… Sta niet stil bij het verleden! Ik, 

zegt God, begin iets nieuws! Het is er al… Zie je het niet?” 
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1.    Wat voorbij is  
 
Mooie Jubileumviering 5 oktober 
 
Jubileren is terug kijken en verder kijken. Als wij nu terug kijken naar de 

viering van 5 oktober, kunnen wij alleen maar dankbaar zijn. Ik ben 

graag de tolk van pater Vincent, van pater Paulin, van Mon en van 

mezelf, om iedereen te danken  voor uw meebidden en meezingen, uw 

gelukwensen en kaartjes. Het was een dag van bemoediging en dank.  

Rik Aegten 

 

 

   
 

 
 

Hieronder geven we nog eens de mooie homilie uit de viering. 
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Goede vrienden,  

Ik vergelijk een jubileum heel graag met een schip, dat in een sas ligt. En 

sassen kennen we in Geel, sas7, sas8, sas 9.  De schipper krijgt dan de 

tijd om even stil te staan, te kijken naar wat achter hem ligt en 

tegelijkertijd vooruit te kijken naar wat voor hem komt.  

Een jubileum heeft dezelfde kansen ; achteruit kijken naar het verleden, 

om dan vooruit te kijken. 

Achteruitkijken : zo kunnen wij kijken naar Vincent, wiens leven gered 

werd door tussenkomst van de heilige Judas Taddeus ( niet Iskariot ) , 

naar de weg, die hij  zoekend en tastend aflegde, van het seminarie naar 

de congregatie  om 10 jaar geleden priester gewijd te worden en dan 

vanuit Oeganda als missionaris naar Belgie gezonden, een land met een 

heel andere cultuur, en sterk geseculariseerd.  

 Wij  zouden  kunnen kijken naar Pater Paulin, die 20 jaar geleden 

priester gewijd werd in Madagascar. Gedurende 15 jaren was hij pastoor 

en spiritueel begeleider.. Om dan in 2020naar België gezonden te 

worden, dat land met heel andere tradities en gevoeligheden. Dat was 

niet het ergste, maar dat Nederlands was voor hem de grootste 

handicap.  

Wij zouden kunnen spreken hoe in het jaar 2000 Mon als tweede 

Gelenaar op de trein sprong van het permanent diaconaat, dat enkele 

decennia ervoor opnieuw werd ingesteld door het tweede Vaticaans 

concilie. Het diaconaat : het sacrament van de dienstbaarheid, van de 

diaconie.  

Ik zou kunnen vertellen hoe 60 jaar geleden op een zonnige 

donderdagavond , op het feest van St; Jan de Doper uw dienaar de 

handen opgelegd kreeg door Mgr. Daem in de mooi versierde , en pas 

geverfde kerk van Geel Ten Aard. Een viering met hindernissen door 

een defecte autocar.  

Wij zouden over dat alles veel kunnen vertellen , maar ik ga dat niet 

doen. Ik zou liever kijken naar de toekomst en ik doe dat graag aan de 

hand van de lezingen . Maar ik verwittig jullie : dat zijn geen teksten, die 

alleen gelden voor wat wij noemen : gewijden , maar die gelden voor 

iedereen, voor gewijden en niet-gewijden, voor alle toegewijde 

christenen. Bij ons doopsel hebben wij allemaal een geschenk, de lezing 

noemt dat een schat, gekregen, ons geloof. En onze ouders hebben 

daar met de opvoeding zorg voor gedragen en getracht dat geschenk 

een vorm te geven. Vraag is nu : hoe zijn wij met dat geschenk  

omgegaan? Hoe hebben wij zelf daar zorg voor gedragen? Is dat een 

geschenk een pakje gebleven, dat wij nooit geopend hebben..waar de 

strikjes nog rond zijn? En dat geldt natuurlijk des te meer voor ons, die 
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ooit door een bisschop gezalfd zijn.  Op die manier hebben  wij  er een 

tweede geschenk bij gekregen, maar dan wel met een speciale opgave 

om ons pakje helemaal te openen met die woorden van de lezing : Neem 

als richtsnoer de gezonde beginselen en houd ze vast in het geloof en 

de liefde. En schaam U niet om van onze Heer te getuigen. 

Goede mensen, als je ons vandaag geluk wil wensen, wens ons dat wij 

op die manier de ons toevertrouwde schat, dat geschenk zouden 

bewaren en er nog beter zorg voor zouden dragen. Dat het licht in ons 

mag blijven branden, het laaiend vuur niet dooft.,  Dat gaan wij straks 

zingen. -Maar ook dat geldt niet alleen voor de gewijden, maar voor alle 

gedoopten. Ik stap nog even over naar het evangelie .  Nu niet precies 

een voorbeeld van een hedendaagse benadering van de verhouding 

tussen werkgever en werknemer. Het begint mooi : de leerlingen vragen 

om meer geloof.. Geef ons meer geloof.. Dat kunnen wij allemaal 

vragen: geef ons meer geloof, en ook meer liefde en zeker hoop in deze 

onzekere tijden. Maar het is vooral die laatste zin, die mij intrigeert. Dat 

evangelie eindigt met een zin, die wel ten volle van toepassing is op ons 

allemaal, en zeker ons als priester of diaken : Als je alles hebt gedaan, 

wat  u is opgedragen, zeg dan maar gewoon dank u… zet geen hoge pet 

op, zorg dat je geen  dikke nek krijgt, maar zeg met die dienaar waarover 

Jezus vertelt  : we zijn maar gewone dienaars, we hebben alleen maar 

onze plicht gedaan… 

 

St. Amands 2025 
 

Bijeenkomst plaatselijke verantwoordelijken parochieblad 
 

Op  15 oktober kwamen de lokale verantwoordelijken van het 

parochieblad bijeen in het pastoraal huis. Gastspreker was Hans Medart, 

verantwoordelijke voor Kerk en Leven binnen Otheo. Het werd een 

boeiende avond waar lief en leed met elkaar kon worden gedeeld. De 

bezorgdheid over de toekomst kwam aan bod, maar we wisselden ook 

veel tips uit over de manier van werken. We eindigden met lekkere 

pizza’s en bleven nog lang gezellig samen. Merci voor al het harde werk 

van deze ploeg.  
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Start van catechumenaat 
 
Wij zijn zeer verheugd dat in onze pastorale eenheid dit jaar 6 (jong-) 
volwassenen de weg hebben aangevat naar het doopsel/vormsel. Onze 
6 doop/vormsel-kandidaten hebben elk een eigen achtergrond. 3 
dertigers gaan samen met Chris op weg. Elke maand komen zij samen 
en maken kennis met het christelijk geloof. Volgend jaar in de paaswake 
ontvangen zij het sacrament van doopsel – vormsel en eucharistie. 
De andere groep bestaat uit 3 tieners van 16 – 17 jaar die samen met 
Dirk de weg hebben aangevat naar hun doopsel of vormsel. Ook zij 
komen maandelijks samen om hun geloof uit te diepen.  
We wensen hen allen een mooie tocht.  
 

2. Wat gaat komen 
 
Vieringen weekend Allerheiligen – Allerzielen 
 
Wij nodigen u van harte uit op onze vieringen voor Allerheiligen en 
Allerzielen. Hieronder vind u een overzicht. 
 
 
Vrijdag 31 oktober 
 
19.00 Bel 
 
Zaterdag 1 november 
 
9.00 Ten Aard en Zammel 
9.30 Stelen en St.-Dimpna 
10.30 Elsum en Holven 
11.00 St.-Amands 
18.00 Oosterlo en Larum 
19.00 Winkelomheide 
 
Zondag 2 november 
 
9.00 Ten Aard en Zammel 
9.30 Stelen en St.-Dimpna 
10.30 Elsum en Holven 
11.00 St.-Amands en Kapel Domein 
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Startdag vormelingen op 8 november 
 

 
 
Zaterdag 8 september starten onze vormelingen aan hun werkjaar. Met 

152 maar liefst komen zij samen in het SAG voor een fijne namiddag. Na 

een kennismaking, verdelen ze zich in groepen voor een aantal 

inhoudelijke workshops rond bijbel en sacramenten. Ze knutselen ook 

rond hun naam, want om 16.30 trekken we met de hele groep naar de 

St.-Dimpnakerk waar we samen ze in een bezinningsmoment hun naam 

opgeven voor het vormsel. Wij wensen al onze vormelingen een heel fijn 

werkjaar toe. We zijn heel blij dat ze met zovelen nog kiezen om het 

vormsel te ontvangen. Naast onze 152 kinderen zijn er dit jaar ook 3 

jongeren en 3 volwassenen die aan de weg van het catechumenaat 

beginnen. Zij bereiden zich als (jong-) volwassenen voor op hun doopsel, 

vormsel en eerste communie. Ook hen wensen wij een boeiende en fijne 

weg toe, samen met hun begeleiders.  

 
 
Wapenstilstand op 11 november 
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11 november is traditioneel een moment om even stil te staan bij het 

einde van de Eerste Wereldoorlog en waardering uit te spreken voor 

iedereen die in de grote oorlogen heeft gestreden of geleden. 

Ook Geel herdenkt, zowel in het centrum als in de deeldorpen Zammel, 

Oosterlo en Stelen. Om 10.30 uur kan je de 11 novemberviering in de 

St.-Amandskerk bijwonen. Daarna vindt een plechtige huldiging plaats 

aan het oorlogsmonument naast het stadhuis en een samenkomst in De 

Waai. 

In de namiddag zorgen gezamenlijke harmonieën voor een plechtigheid 

aan de drie oorlogsmonumenten in Zammel (14.45 uur), Oosterlo (15.30 

uur) en Stelen (16.15 uur). Je kan het volledige parcours volgen samen 

met de muziekverenigingen en een delegatie van het college van 

burgemeester en schepenen. 

Na de plechtigheden is er een samenkomst in het parochiecentrum van 

Stelen vanaf 17.00 uur.  

 

Sinterklaas Kapoentje! 
 
 

Dag Iedereen,                                                           

 

Als je even rondkijkt in de winkels, dan weet je dat het feest van Sinterklaas 

weer in aantocht is. 

Wij zijn de groep diaconie van de pastorale eenheid HH. Dimpna en Gerebernus 

van Geel. Wij willen,  voor de kansarme kinderen van Geel een 

speelgoedinzameling doen  voor Sinterklaas. 

Graag willen wij een oproep doen  om degelijk speelgoed in te zamelen. 

U kan het speelgoed en Sint snoep  binnenbrengen op zaterdag8 novemberen 

zondag 9november van 10.00 tot 16.00 u. en woensdag 12 november van 14.00 

tot 16.00 u. in de Kapelstraat 20(parochiezaal)achter de kerk van Holven. 

Alvast hartelijk bedankt voor jullie steun. 
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Samen  met de Sint maken wijkinderen blij!! 

Werkgroep diaconie 

Leen, Rita, Marc, Frans, Francis,  Jan en Vincent 

 

 
 
 

 

3. Nieuws uit de parochies en verenigingen 
 

Op 1 november is er op het kerkhof aan de Sint-Dimpnakerk een 
troostconcert ‘Reveil’ van 17u tot 19u. In deze serene omgeving komen 
we samen voor een ingetogen herdenkingsmoment, met lokale muziek, 
poëzie en levensverhalen. Dit concert biedt een warme gelegenheid om 
stil te staan bij dierbaren die ons zijn ontvallen, en hen op een 
respectvolle manier te eren. De presentatie is in handen van Maarten 
Vanhoof, terwijl Cas Vandecruys en Marie Van Rompaey het muzikale 
luik verzorgen. Toegang is gratis. 
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4. Kalender oktober 
 

Zaterdag 1 november 

Allerheiligen 

Vrijdag 7 november 

Viering WZC O/L/Vrouw 

Viering WZC Wedbos 

Zaterdag 8 november 

Startdag voor de vormelingen 

8-9 november 

Sinterklaasactie speelgoed werkgroep diaconie 

Zondag 9 november 

Doopzondag in St.-Amands 

Dinsdag 11 november 

Wapenstilstand: viering kerk St.-Amands om 10.00 

Woensdag 12 november 

Sinterklaasactie voor de vormelingen 

Donderdag 13 november 

Pastoraal team in het pastoraal huis 

Vrijdag 14 november 

Viering in WZC Laarsveld 

Viering WZC Zusterhof 

15-16 november 

Sinterklaaswinkel speelgoed werkgroep diaconie 

Zondag 16 november 

Te Deum voor het koningshuis 

Doopzondag in Bel 

Vrijdag 21 november 

Viering WZC O/L/Vrouw 

Viering WZC Wedbos 

Zondag 23 november  

Doopzondag in Zammel 

Dinsdag 25 november  

Doopvoorbereiding voor de doopsels van december in Elsum 

Donderdag 27 november 

Bijbelavond in het pastoraal huis 

Vrijdag 28 november 

Viering in WZC Laarsveld 

Viering WZC Zusterhof 
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ALLE NIEUWS VOOR DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF GRAAG 
BINNEN VOOR 20 NOVEMBER OP 

INFO@PASTORALEEENHEIDGEEL.BE 
 

 

 

Colofon 
 

Pastorale Eenheid HH. Dimpna en Gerebernus 

 

Pastoraal huis 

Kapelstraat 20 

2440 Geel 

GSM 0472 82 04 58 

 

Indien je een gesprek met een pastor wil, kan je best contact opnemen  met: 

Dirk Van den Broeck : 0485 30 82 19 of 014 58 06 66 

Jan Verheyden : 0495 23 85 46 of  014 58 49 65  

Paulin Horosidy : 0466 34 33 09 

Vincent Mutebi : 0465 50 15 54 

Lieve Helsen : 0479 45 69 47 of 014 58 39 41 

 

Voor algemene vragen kan je terecht op het nummer van de Pastorale Eenheid of 

Vincent Mutebi: 0465 50 15 54 

 

E-mail : info@pastoraleeenheidgeel.be 

Website : www.pastoraleeenheid.be 

 

Secretariaat Pastorale Eenheid 

Pastoraal Huis  

Kapelstraat 20 

2440 Geel 
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